
Voorstellen koerscommissie in een notendop (Januari 2016) 

Missie  
De Haven is een groep mensen op Kanaleneiland die Jezus wil volgen. Tegelijkertijd is De Haven een 
plek voor alle Kanaleneilanders. Zo wil De Haven een mix zijn van alle soorten Kanaleneilanders. De 
Haven heeft als missie: “Meer van Jezus op Kanaleneiland”. We geloven dat de Naam van Jezus op elke 
plek schitterende veranderingen brengt in het leven, dus zeker ook op Kanaleneiland! 

Haven-DNA 
De Haven wordt gekenmerkt door drie waarden, die we kunnen vertalen naar drie principes van 
waaruit we in de Haven actief zijn: 
 1.  Jezus:  “In alles zijn we gericht op Jezus.” 
 2.  Samen: “Samen vormen we een gastvrije familie.” 
 3. Contact: “Uit liefde leggen we contact op Kanaleneiland.” 

Toekomst 
We geloven dat De Haven onderdeel is van een groter plan van God op Kanaleneiland. Ons werk op 
Kanaleneiland, ook bekend als Rozeneiland, mogen we vergelijken met ons werk in de tuin van Gods 
Koninkrijk. Op dit Rozeneiland is er tijd om “te zaaien”, “te bewateren” of “te oogsten”, maar zorgt 
God voor de groei (1 Kor. 3:5-9 en Joh. 4:37-38). Daarom zijn we aanspreekbaar op onze houding, 
namelijk dat wij ‘ons beste beentje voorzetten’. Ook zijn we aanspreekbaar op concrete doelen over 
het aantal mensen dat we willen bereiken. We stellen geen concrete doelen over mensen die Jezus 
willen volgen.  We geloven dat God ons zal verrassen met zijn werk! 

Havenontmoetingen 
Elke zondag heeft De Haven een ontmoeting tussen 16:30u-18:30u. De inhoud van die ontmoeting: 

 Havenmaaltijd. Elke eerste zondag van de maand staat de ontmoeting van de Haven in het teken 
van de Havenmaaltijd. We bereiden het eten vooraf met Kanaleneilanders, bidden vooraf met 
elkaar.  We denken na over het op een creatieve manier delen van de Bijbelse boodschap. Het 
programma voor kinderen (‘Havenkids’) breiden we uit tot een volwaardig kinderprogramma 
tegelijkertijd met de Havenmaaltijd.  
 

 Havenankers. Elke tweede en vierde zondag staat de ontmoeting in het teken van de 
Havenankers. Havenankers zijn kleine groepen (5-7 personen) die zich richten op God, middels 
Bijbelstudie en gebed. De groepen wijzigen om de drie maanden van samenstelling en thema. 
Deze Havenontmoeting begint gezamenlijk met gebed en zingen. De ontmoeting wordt afgesloten 
met soep en brood. De Havenankers zijn de plek om het Avondmaal te vieren. 

 
 Havenvuur. Elke derde zondag van de maand is er een Havenhaardvuur. De sfeer van het 

Havenhaardvuur is knus, gastvrij, gezellig, ongedwongen, familiair, met rust en ruimte voor 
bezinning. Rondom het Haardvuur staat het ontmoeten en ontvangen van God centraal middels 
de Bijbel, verhalen, interactie, de zegen, gebed (gebedshoek), zingen (luisterlied). We sluiten af 
met soep en brood. Vooraf is er tijd voor gebed. Ook achteraf kan er (ministry) gebed 
plaatsvinden. Het haardvuur is het moment om te dopen.  

 
 Havenvijfje. Als er sprake is van een vijfde zondag in de maand is de Havenontmoeting gewijd aan 

aanbidding, door worship en gebed. 
 

 Koffie en Kleding. Voorafgaand aan elke Havenontmoeting (maaltijd, ankers, haardvuur en 
aanbidding) is er een moment van ontmoeting met de wijk, middels “koffie en kleding”. Een plek 
voor iedereen in de wijk die het nodig heeft. Vlak voor de vaste Havenontmoeting om 16:30u 
kunnen we op die manier elke week met Kanaleneilanders in gesprek zijn. 


